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Doopsgezinde Gemeente 

in Twente

Vrijzinnigen Aan de Regge
Ontmoeting en Bezinning

VVG en Doopsgezinde Gemeente in Twente
Stadskerk De Bleek Hofstraat 1, 7607 AB  Almelo

de eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur 

Entree voor VVG-leden en donateurs, leden van de
Doopsgezinde Gemeente € 7,50, niet leden € 10,00

inclusief koffie/thee, hapje en drankje

Vrijzinnigen Aan de Regge
Lezingen in de Henricuskapel Parkstede

ingang: Oosterhofweg 48, 7461 BW Rijssen

Zondag 29 oktober 2023 en 
zondag 17 maart 2024 om 11.00 uur

Entree € 10,00 inclusief koffie/thee



2 september 2023 Kees Posthumus
Geloof en een hoop zonnepanelen
In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, 
zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame 
toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen, gedichten en een groen-gelovige meezinger. Er wordt 
live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek 
op diverse oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef het boek ‘Geloof en een hoop  
 zonnepanelen’  in opdracht van GroeneKerken, waarbij rond de vierhonderd kerken zijn aangesloten.

7 oktober 2023 Sieuwert Haverhoek
Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt
Als er anno 2023 in Rusland of elders ter wereld iemand verkondigt dat het doden van een medemens 
tegen de goddelijke wet van de naastenliefde ingaat, is hij zijn leven niet zeker. Want met deze 
uitspraak worden regimes en economieën bedreigd die op geweld en dus op legers en wapenindustrie 
zijn gebaseerd.
Lev Tolstoj, Russische schrijver van beroemde romans als ‘Oorlog en vrede’ en ‘Anna Karenina’ durfde  
 dat 140 jaar geleden wel aan. Zijn visie is nog steeds relevant. Het oeuvre dat hij na zijn bekering  

 schreef, werd in Rusland verboden vanwege zijn kritiek op Kerk en Staat. Sieuwert Haverhoek (1945)  
 vertaalt sinds een aantal jaren die verboden boeken en geeft daarover lezingen.

4 november 2023 Korneel Roosma - de Vries
Ontmoeting met gevolgen
Dit toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene, Geertruydt Jansdochter Hoyer, vrouw van Menno Simons, 
is tot dusverre op de achtergrond gebleven. Tijd om dat te veranderen. Zij heeft ons veel te vertellen! 
De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt, Geerte de Vries, 
voorganger in een doopsgezinde gemeente die hier na haar werkzame leven afscheid neemt. Geerte is 
getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt ‘aangespoord’ om haar kant van de geschiedenis te 
vertellen. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting,    

 voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij 
 welke stap zij namen, het onbekende tegemoet?
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6 januari 2024 Matthias Olthaar
Genoeg om te leven
Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin de welvaart van 
verreweg de meeste Nederlanders intact blijft, terwijl economische groei niet meer voorop staat. Een land waarin 
mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. Nu steeds meer wetenschappers 
stoppen met groei bepleiten, is Postgroei Nederland de eerste in het Nederlandse taalgebied dat laat zien hoe dit 
kan en wat dat betekent voor ons dagelijks leven. Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk 
gefundeerd, waarden gedreven, sociaal en realistisch.

 Matthias Olthaar is lector aan de NHL Stenden Hogeschool, medeoprichter van Sufficiency, deskundige in het  
  schrijverscollectief van het boek ‘Er is leven na de groei’, columnist en medeoprichter van Just Enough.

3 februari 2024 Sytze de Vries
Poëzie als taal van het geloof
Wanneer grijpen wij naar een gedicht? Wat is poëzie? Zijn Psalmen en Liederen gedichten? Waarom bestaat een 
derde deel van het Aloude Testament uit poëzie? Op deze en andere vragen gaat Sytze de Vries in, aan de hand 
van bekende teksten. Hij wil bewust maken van de poëzie die in elk mensenleven aanwezig én nodig is. Ook 
hoezeer de geloofstaal ook beeldtaal is, en alleen in beelden kan spreken van wat – nu nog – onzichtbaar is.

Sytze de Vries is theoloog, predikant, schrijver, publicist en werkzaam in ‘De Vertaalslag’, werkplaats voor het 
Woord in taal, toon en beeld voor een zo breed mogelijk publiek, binnen en buiten de kerk.

2 maart 2024 Monika Rietveld
Soefisme, geschiedenis en poëzie
Monika Rietveld is voorganger van Vrijzinnigen Nederland. Zij werkte tot voor kort als pastoraal werker bij 
de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, een gemeenschap van Doopsgezinden, Remonstranten en 
Vrijzinnigen Nederland. Zij is hoofd Universele Eredienst bij de Soefi Beweging Nederland en ritueelbegeleider. 
Monika liep pelgrimsroutes naar Santiago de Compostela die zij ziet als metafoor van onze levensweg. Ook het 
innerlijk pad van de soefi is een pelgrimsreis. We maken kennis met een stukje geschiedenis van het Soefisme, 
de Soefi Beweging en haar grondlegger Inayat Khan; ook een reis door de poëzie en muziek van de soefitraditie. 
Reizigers op het soefipad laten zich hierdoor raken en inspireren, zij weten zich in dat geraakt zijn verbonden  

 met de Ene.



6 april 2024 Ruud Bartlema
Het vuur van mystieke vervoering, over het Chassisdisme, de laatste grote opbloei van de Joodse mystiek
Ruud Bartlema vertelt aan de hand van zijn schilderijen bij Martin Buber’s ‘De legende van de 
Baalsjem’ over de betekenis van het Chassidisme als mystieke beweging binnen het Jodendom van de 
afgelopen drie eeuwen. Juist waar de mystiek een eigen verbinding van de individuele mens met zijn 
of haar oorsprong, ‘het goddelijke’, ervaart, spreekt het Chassidisme heel veel moderne mensen aan. 
“God is in alles en overal tegenwoordig”. Deze mystieke stroming gaat over bevlogen spiritualiteit, 
waarin de mens het alledaagse leven probeert te verbinden met de dragende grond waaruit alle leven 
steeds ontstaat. Buber beschreef het leven van De Baalsjem in een verhalencyclus. Ruud Bartlema is  

 beeldend kunstenaar en leraar Joodse mystiek.

Vrijzinnigen aan de Regge
29 oktober 2023 Hans Legrand

De theologie van de religieuze zoeker
Twee vragen /uitgangspunten staan centraal:
Hoe kom je tot een eigentijdse ethiek?
en
Hoe kom je tot een vrijzinnige religieuze levensbeschouwing/levenshouding?

17 maart 2024 Voorjaarslezing
Spreker en onderwerp worden later bekend gemaakt


